
De flits 
 

 

 

 

 

September 
 

 



Beste ouders 

 

Beste ouders, 

 

In onze flits zullen jullie telkens het onderdeel “beste ouders” tegenkomen. In 

dit rubriekje maken we plaats voor relevante informatie over onze chirowerking 

en haar aanbod van activiteiten en evenementen. 

We willen jullie er even op wijzen dat dit één van de communicatiemiddelen is 

naar de ouders toe over algemenere chirozaken. Met andere woorden, we raden 

jullie graag aan dit rubriekje in elke nieuwe flits even te lezen. 

 

Wij wensen jullie veel leesplezier! 

 

Eerste chirozondag 

Na een te gekke zomervakantie staat onze eerste zondag weer voor de deur. 

Onze leidingsploeg staat al te popelen om de leden vanaf 3 september weer te 

ontvangen. De programma’s van de zondagen kan je verder in de flits per afdeling 

terugvinden. We zien jullie dan! 

 

Inschrijvingen en huisbezoeken 

Vanaf 3 september zal de leiding van jullie kind(eren) op huisbezoek komen. 

Waarom doen we dit? We willen dat de communicatie tussen leiding en ouders 

vlot verloopt. Hierbij komt de leiding even langs om de inschrijving van uw 

dochter in orde te brengen, en een boekje met uitleg geven over wat men van het 

chirojaar kan verwachten. 

NIEUWE LEDEN worden ingeschreven op de chiro of op de openspelnamiddag. 

Nadien wordt er voor hen ook een huisbezoek ingepland. 

Wanneer het huisbezoek zal plaatsvinden, wordt onderling afgesproken met de 

leiding van de afdeling. 

 

 

 



Openspelnamiddag 

Zondag 10 september zijn jullie allemaal welkom op onze openspelnamiddag.  

Op deze namiddag beleef je avontuurlijke piratenavonturen 

en kan je genieten van een hapje en drankje.  

Om 14u start het spel en plezier, maar om 13u zijn jullie 

alvast welkom voor het springkasteel, het jeugdorkest en 

meer! 

Jullie vinden ons aan de Abdij van Hemiksem vanaf 13u. 

 

 
 

 

 

 

 

Drinkbussen 

Genoeg drinken is belangrijk! Daarom willen we jullie vragen om elke zondag een 

drinkbus mee te geven met water. Dit is makkelijk voor tijdens de activiteiten en 

bespaard de leiding een hoop afwas! 

 

Contact 

Indien jullie nog vragen hebben over de inschrijvingen, uniformen, … of je bent 

nieuw in de Chiro en wens je graag wat meer informatie, dan kan u contact 

opnemen met onze groepsleiding. 

 

Imke Peeters 

0498 16.89.86 

imkepeeters@telenet.be 

 

Britt Franck 

0488 79.19.11 

britt.franck1@gmail.com  

                     

Of contacteer ons via ons e-mailadres: chiro.klaasje@gmail.com  

mailto:imkepeeters@telenet.be
mailto:britt.franck1@gmail.com
mailto:chiro.klaasje@gmail.com


Liedje van de maand 

Tuimeling 
 

Ben je bijna uitgekeken? 

Denk je, wat heeft het voor zin? 

Tijd om frisse moed te kweken 

Maak een flinke tuimeling 

Voel je vrij tussen je vrienden 

Blijf niet langer vreemdeling 

Tracht de vlam snel weer te vinden 

Maak een flinke tuimeling 

 

Tuimel, tuimeling, smijt jezelf erin 

Gooi alles ondersteboven 

Laat het vuur in jou niet doven 

Tuimel, tuimeling, smijt jezelf erin 

Gooi alles ondersteboven 

Blijf er rotsvast in gelo-o-ven 

 

‘t Chirowerk is vaak geen pretje 

Soms wordt het een marteling 

Geef dan vlug jezelf een zetje 

Maak een flinke tuimeling 

Voel je hartslag stevig bonken 

Zonder spoor van hapering 

Doe die gloed weer hevig vonken 

Maak een flinke tuimeling 

Refrein 



Dag lieve lieve speelclubbers. Eindelijk is het weer zover, het nieuwe chirojaar gaat
weer van start!! Wij, jullie super toffe nieuwe leidsters, kijken al enorm hard uit naar
dit chirojaar! Hopelijk jullie ook? Ben je benieuwd wat we deze maand allemaal gaan

doen, lees dan zeker eens verder wat voor leuks er op de planning staat!

Zondag 3/09 (13u-17u)
Vandaag is het eindelijk zover, jullie komen te weten wie jullie nieuwe
super toffe, koele, gekke, … leidsters zijn. Zijn jullie ook zo benieuwd?
Kom dan zeker om 13u naar de chiro! Neem zeker ook €2 mee voor
een lekkere koffiekoek. Ook wordt iedereen verwacht in kleren die vuil
mogen worden!

Zondag 10/09 (14u-17u)
Vandaag is het onze open spelnamiddag, hier kan je allerlei leuke spelletjes spelen
met heel de chiro en nieuwe leden, als je vriendinnetjes hebt die graag eens zouden
proberen in de chiro mag je hun zeker meenemen! Jullie worden om 14u verwacht
aan de Abdij in Hemiksem, tot dan! (voor extra informatie kan je de ‘beste ouders’
lezen)

Zondag 17/09 (14u-17u)
Vandaag gaan we ons lokaal helemaal opfleuren joepieee!
Als je thuis nog leuke versiering, vlaggetjes, … hebt liggen,
mag je dit zeker meenemen om ons lokaal nog mooier te
maken!

Zondag 21/09 (14u-17u)
We hebben er nu al een paar zondagen opzitten, maar weten we echt al alles van
elkaar? Vandaag zullen we daar verandering in brengen, zijn jullie benieuwd wat we
vandaag gaan doen? Kom dan zeker om 14u naar de chiro!

Zo allerliefste speelclubbers, de eerste maand is weer voorbij gevlogen. Maar niet
getreurd, we hebben nog heel veel leuke maanden voor de boeg staan, wij kijken er

alvast naar uit!
Groetjes van jullie allerliefste leiding xxxxxxxxxxxxxx💛



Dag lieve schatten, zijn jullie al een beetje uitgerust na het zware kamp? Wij hopen van wel,
want we vliegen er meteen in. Lees dus maar snel verder…

Zondag 03 september (13u-17u)

Jippieeeee, de eerste zondag van de maand staat weer voor de deur!!! vandaag komen
jullie te weten wie jullie leiding zal zijn dit jaar.
De jongste kwikjes gaan over vandaag, maar IEDEREEN neemt kleren mee die vuil mogen
worden. Ook neem je €2 mee, voor een lekkere verassing!!!!
Zijn jullie benieuwd?! Kom dan zeker naar de chiroooooo.

Zondag 10 september (14u-17u)

Ahoy maatjes, vandaag is het niet op de Chiro te doen want het is
WERVING!! We verwachten jullie dus aan de Abdij voor een leuke dag vol
piraten spelletjes. Neem ook allemaal wat vriendjes mee voor extra veel
plezier!

Zondag 17 september (14u-17u)

Hoi piepeloi lieverdssss, aangezien ons lokaal er toch maar wat saai uit begint
te zien, vinden wij dat het tijd is voor een make over. Als je iets leuk hebt
liggen thuis dat een nieuw plaatsje in ons lokaal kan krijgen, neem het dan
zeker mee!

Zondag 24 september (14u-17u)

Vandaag trekken we het bos in. Smeer je benen dus al maar in, want wij zijn niet van suiker.
Ben je benieuwd wat we in petto hebben, kom dan zeker naar de chiro!!!!

Ziezo, de eerste maand is alvast voorbij gevlogen. Maar niet getreurd, er staat nog een hele
hoop plezier op jullie te wachten.

xoxo, jullie leiding



Geboortejaar: 2010, 2011

Kiekeboe, wij hier. Zo veel nieuwe dingen in september. Voor vele van jullie een nieuwe
school. Voor ons allemaal een nieuw chirojaar (AAA Jehj), nieuwe leiding, nieuw lokaal en
ga zo maar verder. Wij hebben er alvast zin in en wij hopen jullie ook!

3 september van 13u tot 17u
OMG het gaat gebeuren. Het nieuwe chirojaar gaat van start. Een
nieuw jaar = OVERGANGEN en of course
LEIDINGBEKENDMAKING aaa. Rarara wie zijn wij, en met
hoeveel zijn we? Neem vandaag allemaal kleren mee die vuil
mogen worden. Ook al heb je geen overgang. Neem ook zeker 2
euro mee voor een lekkere koffiekoek.

10 september van 14u tot 17u
Vandaag is het weer eens onze jaarlijkse werving. Dit jaar gaat hij door aan de
abdij in Hemiksem. Zie dus niet dat je aan de gemeenteplaats staat xx

17 september van 14 tot 17u
We weten niet wat de tippers vorig jaar allemaal gedaan hebben in ons lokaal
maar amaaai wat een stort. Het kan dus zeker wel een opknapbeurt gebruiken.
Maar we gaan natuurlijk niet alleen de poetsvrouwen uithangen. We gaan
beginnen aan onze rode draad van het jaar. Ben je ook zo benieuwd, kom dan
zeker.

24 september van 14u tot 17u
Ti ta tovenaar of eerder professor Gobelijn. Gargamel of Harry Potter. Ze hebben 1 ding
gemeen. Toveren en experimenteren. Rarara, wat gaan we doen?

De eerste maand zit er al op. Nog 10 te gaan se. We maken er een topjaar van, dat beloven
we. Een jaartje om nooit te vergeten.

??? ???

???? ????



2008 - 2009 

 

 

Hoi lieverdsss, zijn jullie klaar voor het nieuwe jaar? Jullie leiding heeft er alvast heeeeeeeeeeel veel 

zin in!! Lees dus maar snel wat onze planning is voor de eerste maand van ons Chirojaar! 

PS: Laat jullie ouders ook de ‘beste ouders’ lezen, daar staat altijd veel nuttige info in. 

Zondag 3 september | 14u-17u 
Vandaag is het zover het is het is de eerste Chirozondag, het is overgang EN het is 

leidingsbekendmaking! Vandaag komen jullie dus te weten wie jullie leiding is en met hoeveel we zijn. 

Spannend……  Neem zekere allemaal €2 mee voor een overheerlijke koffiekoek en vergeet ook geen 

kleren die vuil mogen worden (ook als je niet overgaat).  

 

Zondag 10 september | 14u-17u  
Ahoy maatjes, jullie zijn allemaal uitgenodigd op de werving vandaag. 

Let wel op het is dit jaar namelijk te doen aan de Abdij! Neem dus 

allemaal zo veeeeeeel mogelijk vriendinnen mee, want hoe meer 

zielen hoe meer vreugd! 

We beginnen met spelen om 14u, maar vanaf 13u zijn jullie al welkom 

voor het jeugdorkest en veel meer! Voor meer info kan je kijken in de 

‘beste ouders’.  

 

 

Zondag 17 september | 14u-17u 
Vandaag gaan we ons lokaal naar goede gewoonte wat mooier maken. We gaan dit natuurlijk niet 

doen zoals altijd, maar op een speciale manier. Als je iets thuis hebt liggen om het lokaal mee te 

versieren mag je het zeker meenemen!  

 

 

Zondag 24 september | 14u-20u 
Ja hoor jullie lezen het goed, het is vandaag Chiro tot 20u! Dit jaar hebben 

we elke laatste zondag van de maand avondchiro. Wat we gaan doen is 

nog een geheim, maar we beloven dat het heeeeel leuk gaat zijn!  

Tip: kijk naar deze tekening. 

 

Ziezo de eerste maand is al voorbij. Niet getreurd, er komen nog heel veel leuke maanden vol 

Chiroplezier aan! 

Dikke kussen, de leiding xxx 



2006 - 2007 

Aspiranten 
 

Een nieuwe oranje generatie staat al klaar om erin te vliegen. Samen zullen 

we iedereen laten zien dat de aspi’s van Chiro Klaasje de leukste groep van 

het land is!  
 

Zondag 3 september (13u – 17u) 

 

Klaar voor de spannendste dag van het jaar??? Wie oh wie zal jullie leiding 

zijn? En wat zal er allemaal op de planning staan voor jullie? 

Kom alvast in kledij die eventueel in de vuilbak mag want jullie worden 

allemaal vuil, mwuahaha! 

Zoals elk jaar smullen we ook van een lekkere koffiekoek. Vergeet je €2 dus 

niet ;)  

 

Zondag 10 september (14u – 17u) 

 

Tis weer openspelnamiddag!!! Dit keer niet op de gemeenteplaats maar aan 

de abdij. Het spel zal beginnen om 14u, maar om 13u gaat ons cafeetje 

alvast open en kan je komen kijken naar het optreden van het jeugdorkest. 

Je mag altijd iemand meenemen, nieuwe aspi’tjes zijn altijd welkom! 

 

 

Zondag 17 september (14u – 17u) 

 

De werving is gepasseerd, de leiding is bekendgemaakt, jullie zijn 

volwaardige aspi’s geworden, … Nu is het tijd om ons lokaal wat te pimpen. 

Jullie verdienen natuurlijk het coolste lokaal, dus daar gaan we werk van 

maken. Als je thuis iets cool hebt liggen en je denkt “amaaai das graaf voor 

int lokaal”, pak het mee! 

 

Zondag 24 september (14u – 20u) 

 

Vandaag staat alles is functie van tijd en planning. Een tikkende klok zal voor 

spanning zorgen. Lukt het jullie om de tijd in te halen??? Tik tak tik tak! 

 

Elke laatste zondag van de maand blijven we iets langer op de chiro en eten 

we gezellig iets samen. Neem vandaag ook je agenda mee want we gaan 

onze coole aspi-activiteiten inplannen! Jaja, een leefweek, aspikamp en veel 

meer! 

 

Tot volgende maand!  


