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Oktober - november 
 

 



Beste ouders 

 

Beste ouders, 

 

In onze flits zullen jullie telkens het onderdeel “beste ouders” tegenkomen. In 

dit rubriekje maken we plaats voor relevante informatie over onze chirowerking 

en haar aanbod van activiteiten en evenementen. 

We willen jullie er even op wijzen dat dit één van de communicatiemiddelen is 

naar de ouders toe over algemenere chirozaken. Met andere woorden, we raden 

jullie graag aan dit rubriekje in elke nieuwe flits even te lezen. 

 

Wij wensen jullie veel leesplezier! 

 

 

Zwemmen: 22/10/23 

22 oktober trekken we weer met z’n allen naar het zwembad! Jullie worden 

verwacht om 12u30 aan de chiro om samen naar het zwembad te wandelen. Om 

17u zijn we terug met frisgezwommen hoofdjes in Hemiksem. Vergeet zeker de 

€2 niet voor de inkom! 

 

Ouderdag: 05/11/23 

Omdat de vorige 2 edities zo plezant waren, doen we het gewoon nog eens! Alle 

mama’s en papa’s zijn uitgenodigd om mee te komen spelen op de chiro. 

Laat jullie dochters maar eens zien wat jullie nog kunnen! 

 

Chirofeest: 26/11/23 

De warmste zondag van het jaar is weer in aantocht. Om 14u spelen we eerst per 

afdeling met onze chirovrienden van Jochihe. Later op de avond starten we met 

onze fakkeltocht en kunnen jullie genieten van een heerlijk soepje. Meer info 

volgt nog op de evenementpagina op onze socials. 

 

 



Winteravond: 24/11/23 

Ook de aspi’s zorgen voor een verwarmde avond. Kom genieten aan de vuurkorven 

met een drankje en steun de aspi’s voor hun aspikamp. Vanaf 20u staat de 

jenever en de warme chocomelk voor jullie klaar!  

 

 

Tweedehands kledij 

Bij onze jongste leden is er vaak vraag naar tweedehands uniformen. Moest u nog 

een trui, T-shirt of rok hebben liggen die uw dochter niet meer past, mogen deze 

altijd afgeven worden aan de chiro. Zo geven we er samen een tweede leven aan. 

 

Contact 

Indien jullie nog vragen hebben over de inschrijvingen, uniformen, … of je bent 

nieuw in de Chiro en wens je graag wat meer informatie, dan kan u contact 

opnemen met onze groepsleiding. 

 

Imke Peeters 

0498 16.89.86 

imkepeeters@telenet.be 

 

Britt Franck 

0488 79.19.11 

britt.franck1@gmail.com  

                     

Of contacteer ons via ons e-mailadres: chiro.klaasje@gmail.com  

 

mailto:imkepeeters@telenet.be
mailto:britt.franck1@gmail.com
mailto:chiro.klaasje@gmail.com


🎶 Liedje van de maand Oktober 🎶
Stout liedje

refrein:

Ik ben het beu, beu, beu,

want ik wil zingen en springen,

hollen, bollen, rollen,

lachen, roepen, tieren,

dat vind ik fijn,

zo lekker stout te zijn.

Handje geven, vriendelijk zijn,

braafjes wezen, in 't rijtje staan.

alstublief meneer' en 'dank u wel mevrouw'

ik ben het beu...

Nagelbijten, foei, hoe vuil,

kijk je kleren; nu lief zijn toe,

'alstublief meneer' en 'dankuwel mevrouw'

ik ben het beu...



🎶 Liedje van de maand November 🎶
Wat is Chiro?

refrein

Wat is …

…Chiro, nog meer dan spel

Een stuk van jezelf, ’t zit onder

je vel

Waar iedereen mee beweging

maakt

Dat is chiro als je ’t mij vraagt

De lont in het kruitvat, de vlam in

de pan

Het kriebelt, het tintelt, je voelt

dat het kan

Om samen te spelen, om samen te

zijn

Zondag na zondag, dit

chirorefrein (2X)

En zo wordt…

refrein

Spring op de kar met

een lied en een lach

Zo dekt deze lading

onze chirovlag

Want vreemd wordt vriend en

klein is groot

In onze ploeg valt geeneen uit de

boot (2X)

En dan is…

refrein

De Chirodroom daar bouwen we

aan

Soms wel eens vallen, dan weer

opstaan

Met vriendschap , inzet en

samenspel

Want iedereen is bij ons van tel

(2X)

Daardoor is…

refrein



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 1 oktober (14u-17u) 

Jullie zijn nu allemaal al een paar weken officieel speelclub, maar wie is er nu de beste 

speelclubber van chiroland? Om dat te weten te komen, moeten jullie zeker om 14u naar de 

chiro komen. Tot dan!!!! 

 

 

 

Zondag 8 oktober (14u-17u) 

Wat doet iedereen in de chiro graag? Spelen! Waar spelen we graag? In een bos! Vandaag 

spelen we een supercool bosspel! Kom naar de chiro om te ontdekken wat voor een cool 

spel we vandaag weer gemaakt hebben :). 

 

 

 

 

Zondag 15 oktober (14u-17u) 

Op een grote paddenstoel 

Rood met witte stippen 

Zat kabouter pinnemuts  

Heen en weer te wippen 

KRAK 

O oooow, de paddenstoelen in het grote paddenstoelenbos zijn kapot. Willen jullie de 

kabouters helpen om een nieuw super mega cool paddenstoelenbos te bouwen? Ja!? Kom 

dan zeker om 14u naar de chiro! 

 

 

 

 

 

Zondag 22 oktober (12u30-17u) 

Spitter spetter spater, lekker in het water! Vandaag gaan we 

zwemmen! Joepie! Vandaag is het chiro om 12u30. Neem ook 

allemaal 2 euro mee! Tot dan! 

 



 

Zondag 29 oktober (14u-17u) 

Brrr… Halloween komt eraan! Vandaag gaan we op Halloweentocht! Je mag 

verkleed komen als super eng monster, vampier of zelfs als pompoen! 

Iedereen is welkom vanaf 14u op onze chiro! Breng ook 2 euro mee, want we 

gaan een lekkere wafel eten bij de scouts! 

 

 

Zondag 5 november (14u-17u) 

Vandaag is het op de hele chiro ouderdag! Neem dus vandaag je mama of papa (of allebei) 

mee naar de chiro, dan kunnen we ze eens laten zien hoe leuk het op de chiro is! 

 

 

Zondag 12 november (14u-17u) 

We hebben gemerkt dat jullie graag in de speeltuin spelen, klopt dat? Dan hebben 

jullie geluk! Vandaag gaan we op een heuse speeltuinen tocht! We bezoeken alle 

speeltuinen in Hemiksem! Hoe leuk is dat niet? 

 

 

Zondag 19 november (14u-17u) 

Vandaag spelen we een laddercompetitie! Huh, een wat? Een laddercompetitie! Ben 

je benieuwd wat dat is of ken je het misschien al? Kom dan allemaal naar de chiro! 

 

 

 

Zondag 26 november (14u-17u) 

Vandaag is het chirofeest! Eerst spelen we samen met de       jongens 

een superleuk spel en daarna start er om 18u een fakkeltocht waar jullie 

samen met jullie ouders en familie naartoe mogen komen. Om 19u30 

komen we terug aan op onze chiro en kunnen jullie genieten van lekker 

warme soep en een drankje. Zien we jullie dan? 

 

Amai seg! Zijn die twee maanden nu al gedaan? Gelukkig zien we jullie 

in december terug! 

Suuuuuuuuuuperveel knuffels van jullie leiding!! 

XXXX 

Hanne, Jits, Evelyne en Janne 

  

 

 

 

 



 
 

Dag lieve kwikkies, wat vliegt de tijd! Dit is alweer de tweede flits van het chirojaar. Misschien 

hebben jullie het al gezien en gevoeld, maar het wordt kouder. Zorg dus dat je warm genoeg 

aangekleed naar de chiro komt! vergeet ook je drinkbus niet mee te nemen. Ben je benieuwd wat 

we allemaal gaan doen, lees dan aandachtig verder…  

 

 

 

Zondag 01 oktober (14u-17u) 

1,2,3,4 hup naar achter hup naar voor. 1,2,3,4 even rust en dan weer door. 1,2,3,4 links en rechts en 

spreid en sluit. 1,2,3,4 adem in en adem uit. Aangezien het deze week dag van de sport was gaan we 

het sportiefste in ons naar boven halen.  

 

 

Zondag 08 oktober (14u-17u) 

 

Vandaag spelen we Het grote chirospel. Jullie hebben het elk jaar wel minstens een keer gespeeld. 

Oei, ben je vergeten waarover wij het hebben, kom dan zeker meespelen met ons… 

 

Zondag 15 oktober (14u-17u) 

 

Wat we vandaag gaan doen blijft voorlopig nog een verrassing. Maar niet getreurd, als jullie naar de 

Chiro komen zullen jullie snel genoeg weten wat we juist voor jullie in petto hebben!! 

 

Zondag 22 oktober (12u30-17u) 

 

Spetter spieter spater lekker in het water. Zoals jullie waarschijnlijk al geraden hebben is het 

vandaag zwemmen jippie!!! Maar wat hebben we daar allemaal voor nodig? We nemen mee: 

Zwemkledij, een haarrekker, handdoek, propere onderbroek,  je coole zwemkunsten en 2 euro.  

 

 

Zondag 29 oktober (14u-17u) 

 

Vandaag gaan we op zoek naar het lekkerste vieruur van heel Hemiksem. Alleen vrezen we dat het 

zich niet makkelijk laat vangen. Willen jullie ons helpen, want wij hebben zin in een lekkernijte!! 

 

 



 

Zondag 9 november (14u-17u) 

Lieve Kwikjes, jullie vragen je vast wel af wat de ouders allemaal doen op een zondag wanneer jullie 

naar de Chiro zijn. Wel vandaag worden die vragen beantwoord want het is ouderdag! Dat wil dus 

zeggen dat alle ouders mee mogen komen naar de Chiro om samen een spelletje te spelen.  

 

 

Zondag 12 november (14u-17) 

 

We weten dat het zondag is en jullie dan met jullie hoofd nog niet op school zitten, maar vandaag 

hebben we jullie hersenen nodig! Wij willen namelijk zien wie de slimste van jullie is! Wij geven jullie 

alvast een tip: wie niet slim is, moet snel zijn!!! 

 

Zondag 19 november (14u-17u) 

Vandaag gaan we het coolste, gevaarlijkste en meest grave spel ooit spelen. Volgens mij is het wel al 

eens op de tv geweest dus begin daar al maar tussen te zoeken.  

 

Zondag 26 november (14u-20u) 

Vandaag is het feest! Maar niet zomaar een feest, het is Chirofeest woehoe. Dit betekent dat na de 

Chiro de ouders ook mogen afkomen om samen lekkere soep te eten en met ons een leuke 

fakkeltocht te doen.  



             Tippers          
Dag lieve lieve KinderBueno-lovers, 

Jaja de nieuwe flits is een feit! Hier staan alle supermegazottekeicoole activiteiten 

die Fleur en ik voor jullie in petto hebben. (Joepie!) Maaaarrrr die worden nog veel 

supermegazotkeicooler met jullie erbij! 

 

Zondag 1 oktober (14u - 17u) 

Op 4 oktober vieren alle diertjes feest op de Werelddierendag en 

wij vieren mee met een vet spel! Wat dat spel gaat zijn, zie je deze 

zondag. 

 

Zondag 8 oktober (14u – 17u) 

We beginnen dit jaar lekker vroeg aan onze 

winstgevende want wij gaaaann… (Tromgeroffel)… 

KAARSEN VERKOPEN! Natuurlijk niet zo maar 

kaarsen, nee, zelfgemaakte kaarsen. Wow, Waatt? 

Jazeker wel! Deze zondag gaan wij onze eigen 

kaarsen knutselen!  

PS.: Moest je zelf toevallig nog leuke glaasjes hebben of oude kaarsen die jullie niet 

meer gebruiken, mag je deze altijd meenemen. JE MOET ZELF NIETS GAAN 

KOPEN!!!  

 

 

Zondag 15 oktober (14u -

17u) 

Wat jullie lieve leidsters 

vandaag voor jullie 

gepland hebben is een verrassing! 

Spannendddd!!! Maar wel kei plezant!  

 

 

 



Zondag 22 oktober (12.30 -17u) 

https://www.youtube.com/watch?v=fD4x0kkqxWg                                    

Spitter spetter spater lekker in het water! Rarara waar gaan wij naar toe? 

ZWEMBAADDDD!!  Yaaaayyyy, dat is altijd kei plezant! 

Neem zeker zeker zeker mee: 

• Zwemkledij 

• Handdoek 

• Haarrekker  

• 2 euro 

 

Zondag 29 oktober (14u -17u) 

Wat hebben jullie prachtige kaarsen gemaakt. Maar 

wij willen meer meer meer meeeeerrrr kaarsen!!! 

Omdat vorige keer zo mega tof was gaan wij deze 

zondag onze tweede lading maken. En en en eeennn 

er is nog een kleine lekkere verrassing…  

  

Zondag 5 november (14u -17u) 

Wat zien we ze toch allemaal zo graag, die lieve mama’s en papa’s!  

Deze zondag is extra speciaal waaanntt…Chiro Klaasje nodigt alle ouders uit om 

eens mee te komen spelen op onze zotte 

chirozondag!  

 

Zondag 12 november (14u -17u) 

Wat is er nog gezelliger dan gezelschapspelletjes 

spelen? Gezelschapspelletjes met de tippers spelen!!! 

Wat een idee, laten we dat doen! Misschien geven we 

er samen wel een kleine twist aan?  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fD4x0kkqxWg


 

Zondag 19 november (14u -17u)  

1,2,3,4,5,6, zeeeeveeen zo gaat het goed zo gaat het beter en nog 

een kilometer! De eerste tochtdag is een feit! Samen in de natuur 

wandelen met onze beste vriendinnen, liedjes zingen, veel lachen, 

spelletjes spelen,… Kortom weeral kei tof ! Smeer de beentjes maar 

al in! 

 

 

 

 

 

Zondag 26 november (14u -?)  

Wat is chiro nog meer dan spel? Een stuk van jezelf ‘t zit onder je vel. Chiro 

Hemiksem viert vandaag het bestaan van een deel van onszelf, de chiro. Dat doen 

we met het CHIROFEEST !!! We spelen samen spelletjes, want daar draait het 

uiteindelijk allemaal om. Daarna is iedereen 

uitgenodigd voor onze prachtige fakkeltocht. 

Verdere info en exacte uren 

volgen nog.  

 

 

 

 

Zo lieve lieve tippertjes, wat waren dit weer eens twee 
fantastische maandjes! Jullie leidsters zien jullie graag en 
volgende maand vliegen we er weer in 

met een nieuwe zotte planning! 

Dikke dikke kussen ! 

Fleur en Nel 

xxx 



 

 

 

 

Wow de eerste maand is voorbij gevlogen. Gelukkig staan er nog veel leuke maanden op de planning. 

Veel succes met het ontcijferen van deze maanden. PS: kijk naar de prentjes. 

PS: Laat jullie ouders ook de ‘beste ouders’ lezen, daar staat altijd veel nuttige info in. 

 

 

 

 

Zondag 1 oktober | 14u-17u 

- . .- -- -... ..- .. .-.. -.. .. -. --. 

 

Zondag 8 oktober | 14u-17u  

.-- . .-. . .-.. -.. -.. .. . .-. . -. -.. .- --. 

 

 

Zondag 15 oktober | 14u-17u 

...- . .-. .-. .- ... ... .. -. --. 

 

 

VRIJDAG 20 oktober - DAG VAN DE JEUGDBEWEGING! 

 

 

Zondag 22 oktober | 12u30-17u 

--.. .-- . -- -- . -. 
Vergeet je 2€ niet! 

 

Zondag 29 oktober | 14u-20u 

.... .- .-.. .-.. --- .-- . . -. 
 

 

 



Dikke kussen van jullie leidsters XXX 
 

 
 

 

Zondag 5 november | 14u-17u 
Vandaag is het ouderdag! Zoals alle vorige edities gaat dit ook een supertoffe dag 

worden. Neem dus allemaal jullie ouders mee zodat we samen met hen een supertoffe 

zondag kunnen beleven! 

 

 

 

Zondag 12 november | 14u-17u 
Tijd om de creatieveling in jezelf naar boven te halen. We gaan namelijk knutselen! 

Allemaal komen is dus de boodschap!!! 

 

 

 

Zondag 19 november | 14u-20u 
Tijd om nog eens een ouderwets, maar heel leuk, bosspel te spelen. Ohja het is ook 

deze week al avondChiro want volgende week is het Chirofeest. 

 

 

 

Zondag 26 november | 14u-17u + 17u-… 
Vandaag is het Chirofeest. Zet deze dag dus al maar in het teken van Chiro! 

We hebben eerst Chiro van 14u-17u en aansluitend is het fakkeltocht met een heeeeerlijk 

soepje en drankjes. Meer info over de fakkeltocht volgt op onze socials! 

 

 

Ziezo dat was het dan voor deze maanden. Hopelijk zijn jullie allemaal elke zondag aanwezig! 

Hierbij nog een hulpmiddel voor de flits van oktober he ;) 



Aspiranten 
 

We zijn er al goed ingevlogen! Deze 2 maanden staat er vanalles en nog wat 

op de planning. We gaan ook onze eerste centjes verdienen voor ons 

aspikamp (en ik weet al naar waar we gaan hihi). 
 

 

Zondag 1 oktober (14u – 17u) 

 

We gaan op tocht door Hemiksem! Ga op zoek naar de plaatsen en leer de 

geschiedenis van je gemeente kennen met een andere visie. 

 

 

Zondag 8 oktober (14u – 17u) 

 
 

Welkom op casino-night. Doe je chique kledij aan 

want het casino betreed je in stijl. Wie zal de rijkste 

worden vandaag? 

 

 

Zondag 15 oktober (14u – 17u) 

 

Stel je wordt gedropt op een onbewoond eiland zonder eten of telefoon, hoe 

zou jij overleven? Kunnen jullie überhaupt survivalen? We zullen eens zien wat 

jullie er van bakken! 

 

 

Zondag 22 oktober (12u30 – 17u) 

 

  We gaan lekker plonsen in het water, jippie!  

We spreken om 12u30 op de chiro af en gaan met z’n 

allen te voet naar het zwembad. Vergeet je €2 niet! 
 

 

Zondag 29 oktober (14u – 20u)  
 

Onze spaarpot gaat open vanaf vandaag want we gaan lekkere soep 

verkopen in Hemiksem. Gebruik al jullie charmes en test die verkoop-skills 

maar alvast! 

Later op de dag belonen we onszelf met een lekker warm soepje en een 

halloweendessertje! 

 

 

Zondag 5 november (14u – 17u) 



 

Op jullie leeftijd is het misschien niet cool om met jullie ouders 

naar de chiro te komen. Vandaag wel! Breng ze mee en we 

spelen met heel Klaasje een spel.  

 

 

Zondag 12 november (14 – 17) 

 

 
 

Zondag 19 november (14 – 17) 

 

Een escape room is voor watjes. Wij doen een “escape-the-fully-chiro-

edition”! 

Zal het jullie lukken? 

 

 
 

 

Vrijdag 24 november (18u – zaterdagochtend) 

 

Jaaaa, eindelijk die gezellige winteravond! Om 18u zetten we alles klaar en 

bestellen we iets om te eten. Vanaf 20u ontvangen we onze klanten zorgen 

we voor een sfeer en gezelligheid van het hoogste niveau. 

Na de avond blijven we gezellig nog slapen op de chiro en ruimen we de 

laatste rommeltjes op. 

 

 

Zondag 26 november (14u- …)  

 

Nu ons uniform toch als stinkt naar vuur door de winteravond, doen we 

gewoon even verder met vuur. Het is weer chirofeest! Na we een spel 

hebben gespeeld met onze mede-aspi’s, zijn jullie allemaal welkom op onze 

fakkeltocht. Meer info volgt nog. 

 

 

Na deze spetterende maanden kunnen we stillaan gaan aftellen naar de 

feestdagen. Tot volgende maand met een hoopvol ontspanningschiro’s 

tijdens jullie examens! 

 

Xxx Britt 


