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Beste ouders 

Beste ouders,​
 

In onze flits zullen jullie telkens het onderdeel “beste ouders” tegenkomen. In 

dit rubriekje maken we plaats voor relevante informatie over onze chirowerking 

en haar aanbod van activiteiten en evenementen. 

We willen jullie er even op wijzen dat dit één van de communicatiemiddelen is 

naar de ouders toe over algemenere chirozaken. Met andere woorden, we raden 

jullie graag aan dit rubriekje in elke nieuwe flits even te lezen.​
 

Wij wensen jullie veel leesplezier! 

 

Quiz 

1 maart is het weer zover. Dan staat onze jaarlijkse Quiz op de planning! We 

nodigen jullie allemaal heel graag uit om jullie (chiro)kennis aan ons te laten zien. 

De leiding kijkt er alvast heel hard naar uit, hopelijk missen jullie deze 

fantastische avond niet!! 

Inschrijven kan via deze link tot 26/02: https://forms.gle/JFbEefbaLDvSHrHY7   

Zwemmen 

9 maart trekken we met onze vriendjes van Jochihe naar de Sportoase te 

Deurne (Ruggeveldlaan 488 Deurne) voor een leuke namiddag in het zwembad! 

Voor vertrek vragen we aan enkele ouders om te rijden. We spreken af op Chiro 

Jochihe om 12u30 om vanaf daar te carpoolen naar het zwembad. Jullie mogen 

jullie lieve kindjes terug ophalen om 17u aan het zwembad!. Uiteraard raden we 

het aan om onderling af te spreken om samen te rijden. Vergeet ook zeker geen 

€5 voor de inkom!  

Ondervindt u moeilijkheden op vlak van vervoer of financiën? Spreek ons dan 

gerust aan of stuur ons een berichtje of een mailtje! 

Weekend 

14-16 maart gaan we op Chiroweekend. Ook hierbij vragen we aan enkele 

ouders om enkele Klaasjes en indien mogelijk wat materiaal te vervoeren naar de 

weekendplaats in Londerzeel. Voor vertrek spreken we om 18u30 af op de chiro, 

zodat we zeker op tijd kunnen vertrekken! Ook vragen we om jullie dochter(s) 

zelf terug op te halen op de weekendplaats om 10u30. Uiteraard moedigen we 

aan om onderling met elkaar af te spreken om samen te rijden, zodat er zo min 

 

https://forms.gle/JFbEefbaLDvSHrHY7


 

mogelijk auto’s moeten rijden! Verdere informatie, zoals het adres en de 

inschrijving, kan u terugvinden in het weekendboekje op onze website onder het 

rubriekje ‘De Flits - Chiro weekend 2025’ of in jullie mailbox. 

Verjaardag Klaasje & Jochihe 

Zaterdag 29 maart vieren we het 75- & 80-jarig bestaan van Chiro Jochihe en 

Chiro Klaasje. Hiervoor nodigen wij jullie allemaal heel graag uit voor een leuke 

namiddag vol spel, zang en versnaperingen. Ook oud-leiding nodigen we heel 

graag uit voor deze viering! Als jullie nog personen kennen die Klaasje & Jochihe 

mee tot dit punt hebben gekregen, mogen jullie ze zeker uitnodigen, ongeacht de 

leeftijd!! Het feest zal doorgaan aan de abdij van Hemiksem vanaf 13u30, 

verdere praktische informatie en een inschrijvingslink voor het eten zullen nog 

volgen! Zet deze datum alvast in jullie agenda, zodat we samen onze prachtige 

jeugdbeweging kunnen vieren!! 

Geen Chiro 

2 maart, 30 maart, 13 april & 20 april zal het helaas geen chiro zijn, omwille 

van onze quiz, ons verjaardagsfeest en de paasvakantie! 

 

Contact 

Indien jullie nog vragen hebben over de inschrijvingen, uniformen, … of je bent 

nieuw in de Chiro en wens je graag wat meer informatie, dan kan u contact 

opnemen met onze groepsleiding. 

 

Fleur Van Keilegom​
0494 85.77.64 

fleurvankeilegom111@gmail.com ​
 

Jits Goossens​
0468 47.57.28  

jitsg04@gmail.com ​
                     

Of contacteer ons via ons e-mailadres: chiro.klaasje@gmail.com  
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🎵 Liedje van de maand Maart 🎵 

Tuimeling 

 

Ben je bijna uitgekeken? 

Denk je, wat heeft het voor zin? 

Tijd om frisse moed te kweken 

Maak een flinke tuimeling 

Voel je vrij tussen je vrienden 

Blijf niet langer vreemdeling 

Tracht de vlam snel weer te vinden 

Maak een flinke tuimeling 

 

Refrein: 

Tuimel, tuimeling, smijt jezelf erin  

Gooi alles ondersteboven 

Laat het vuur in jou niet doven 

Tuimel, tuimeling, smijt jezelf erin 

Gooi alles ondersteboven 

Blijf er rotsvast in gelo-o-ven 

 

‘t Chirowerk is vaak geen pretje 

Soms wordt het een marteling 

Geef dan vlug jezelf een zetje 

Maak een flinke tuimeling 

 

 

Voel je hartslag stevig bonken 

Zonder spoor van hapering 

Doe die gloed weer hevig vonken 

Maak een flinke tuimeling 

 

Refrein 

 

Neem jezelf eens onder handen 

Je bent toch geen zwakkeling? 

Bijt maar stevig op je tanden 

Maak een flinke tuimeling 

 

Zo kan je de vreugde voelen 

In je eigen vriendenkring 

Door jezelf te hersenspoelen 

Maak een flinke tuimeling 

 

Refrein (2x) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 🎵 Liedje van de maand April 🎵 

Vrede is onze weg 

 

Refrein:​
Elke heuvel moet geslecht,​
elke bocht moet recht,​
gedempt moet elke kuil en elke voor.​
Elk-voor-zich wordt ongedaan,​
geen geweld zal nog bestaan :​
vred' is onze weg : ga door.  (2x) 

Ga dan op weg in een lange stoet,​
breng aan de mensen uw vredesgroet,​
trek een spoor van hoop op een nieuwe tijd :​
vrede, recht en veiligheid. 

Refrein 

Ga dan op stap, waag de ommekeer,​
weg uit het land van meer en meer.​
Leef een nieuw vertrouwen, een morgen daagt,​
de minsten worden groot gemaakt. 

Refrein 

Leef dan de vrede breek en deel.​
Roep om de vrede, maak mensen heel.​
Waak en bid tegen haat en leed,​
dat wapens worden omgesmeed. 

 

Refrein (2x) 

 



 

 
 

 
 
 

Lieve speelclubbers! De lente komt eraan, en dat betekent… nog meer fun, avontuur 
en knotsgekke spelletjes! 🌼🌞 Deze maand hebben we weer een superleuk 

programma voor jullie klaarstaan. Ben je nieuwsgierig naar wat we allemaal gaan 
doen? 🤩 Kijk dan snel verder en ontdek het zelf! 👇🎊 

Zondag 2 maart:  
Lieve Speelclub, vandaag is het geen Chiro. 😢 Maar niet getreurd! Volgende week zien we 
elkaar weer voor superleuke spelletjes en veel plezier! Geniet van jullie zondag en tot snel!  
 
 

Zondag 9 maart: 12u30 - 17u 
Vandaag is het een zeer speciale dag, want wij gaan zwemmen! 💦 

We spreken af om 12u30 op Chiro Jochihe en trekken samen naar het zwembad in Deurne 
(Ruggeveldlaan 488). Om 17 uur mogen jullie jullie kapoenen terug ophalen aan het 

zwembad. Wat neem je mee? Een rugzak met daarin, 5 euro, zwemkledij (liefs al aan), een 
handdoek, een drinkbus en proper ondergoed. 

 
 

Vrijdag 14 maart tot zondag 16 maart: 
🎉🏕️ Joepie, het is CHIROWEEKEND! 🏕️🎉 Dit weekend trekken we naar het Land van K! 
🤩 Een magisch avontuur vol spelletjes en plezier wacht op ons! 🏰 
Check zeker het weekendboekje voor alle nuttige informatie. Wij kijken er alvast enorm hard 
naar uit! 
 
 

Zondag 23 maart: 13u - 17u 
Dit jaar gaan we weer van deur tot deur om heerlijke paaseieren te verkopen! 🍬🚪 Samen 

gaan we op pad om zoveel mogelijk mensen blij te maken met deze lekkere 
chocolade-eitjes. 😍Jullie worden om 13 uur op Chiro Jochihe verwacht! 

 
Zaterdag 29 maart: 13u30 Abdij Hemiksem 
Hiep hiep hoera! Vandaag blazen we samen 80 kaarsjes uit, want Chiro Klaasje bestaat 80 
jaar! 🎉En dit gaan we niet zomaar laten passeren. Samen met Chiro Jochihe gaan we een 
groot feest geven. Jullie zijn welkom vanaf 13u30 aan de Abdij van Hemiksem. Verdere 
informatie gaat nog volgen. 
 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
Zondag 6 april: 14u - 17u 
Maak je klaar voor een dag vol plezier, want de Speelclub kermis is in town! 🎉🤩 Van 
spannende attracties tot leuke spelletjes en natuurlijk heerlijke smulmomentjes… er valt van 
alles te beleven! 🍿🎟️ 
Zet je schrap voor een namiddag vol avontuur, lachbuien en misschien zelfs een prijsje hier 
en daar! 😉🎯 Kom jij ook mee genieten? 🌟🎡 
 
 

Zondag 13 april: 
Hey speelclubbers! Deze week is er geen Chiro, want het is tijd om volop te genieten van 

de vakantie! 🏖️⛷️🎨 
 
 

Zondag 20 april: 
Helaas is het vandaag opnieuw geen chiro maar wij kunnen niet wachten om al jullie 
verhalen te horen! 🤩✨ Geniet met volle teugen van de vakantie en we zien jullie snel 
terug! 💛🎈 
 

Zondag 27 april: 14u - 17u 
Ik heb geen stem, maar ik fluister in de wind.​

Ik heb geen voeten, maar ik dans als de bladeren vallen.​
Ik heb geen ogen, maar ik zie elk seizoen veranderen. 

Wat ben ik? 🤔🍃 

 

Wauw speelclubbers, de maanden maart en april zijn voorbij gevlogen! 🚀 We hebben 
samen zoveel plezier gehad en elke activiteit was een feestje! 🎉💛 

Wij hebben er enorm van genoten en zijn super benieuwd naar wat de rest van het 
jaar zal brengen! 🤩 Zijn jullie er klaar voor? Wij in ieder geval wel! 😃💪 Tot snel! 

🎈🌟 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

Wie zijn de gaafste kwikies van het land? WIJ, Wij Wij!! 
Oooh wat hebben jullie leidsters er weer zo’n zin in! Deze maanden staan 
er echt (al zeg ik het zelf) MEGA TOFFE chiro-zondagen gepland. Dus 

allemaal zeeeeekkkeerrr zeker komen!! 
 
Zondag 2 maart (14u-17u) 
Vandaag is het helaas geen Chiro, Ooooh :(. Jullie leidsters hebben gisteren heel 
hard gewerkt op de quiz! Maaaaarrrrrr we zien jullie heel graag volgende week terug, 
voor nog meer super leuke chiropret!!! 

 
Zondag 9 maart (12u30-17u) 
Spitter spetter spater, lekker in het water. Olivia maakt een 
driedubbele salto van de hoogste springplank, Febe gaat als een 
speer van de wildwaterglijbaan, Helene en Sien doen een 
wedstrijdje onder water zwemmen, Jits speelt zeemeerminnetje met 
de badmeester, … Wat ga jij doen?  
We spreken af op chiro Jochihe (Lindelei 201, Hemiksem), vanaf 
daar carpoolen we naar het zwembad van Deurne. Kom dus 

zeker met de auto, als je kan/wil rijden. Vergeet ook zeker geen zwemkleding, 
een handdoek, proper ondergoed en €5 mee te nemen! 
 
Vrijdag 14 t/m 16 maart  
Helaas pindaKAAS vandaag geen Chiro op zondag… aah nee, want wij 
zijn op WEEKEND!! Dat is gewoon nog beter! Wij hebben super veel zin 
om al een mini-kampje met jullie te beleven. Lees zeker het boekje voor 
alle informatie over ons knotsgek weekend. Say Cheese!  
 
Zondag 23 maart (13u-17u) 
P…P…P…P…P…PAaSEisLaG!! De paashaas en klokken krijgen eens een dagje 
vrijaf, want wij gaan heel Hemiksem plezieren met de lekkerste paaseitjes oooiiitt! 
Wat zal iedereen ons dankbaar zijn. neem zeker een rugzak mee en een drinkbus! 
We spreken om 13u af op Jochihe!  
 
 
 

 



 

ZATERDAG 29 maart (start: 13u30 einde: +/- 20u) 
Er is er een jarig hoera hoera, dat kun je wel zien dat zijn CHIRO KLAASJE & 
CHIRO JOCHIHEEEE 🥳. Jaja, jullie horen het goed! Chiro Klaasje & Chiro Jochihe 
vieren vandaag hun 80ste en 75ste verjaardag, samen zijn we dus ✨155✨ jaar, 
crazyyyy. Dit moeten we natuurlijk vieren met een suuuupergrote 
taart, superveel slingers, confettikanonnen, muziek en zoveel meer. 
Jullie zijn allemaal uitgenodigd op ons verjaardagsfeestje, 
jippieeeeee!!!! Jullie zijn welkom vanaf 13u30 aan de abdij van 
Hemiksem om samen met ons een geweldig feestje te bouwen. 
Neem jullie ouders zeker mee, als je familieleden hebt die vroeger in 
Chiro Klaasje of Jochihe hebben gezeten (oma’s, opa’s, tantes, 
neven, …) breng ze dan ook zeker mee, want zij kunnen dit feestje 
natuurlijk ook niet missen. Het feestje zal gedaan zijn rond 20u, 
maar vroeger doorgaan is zeker mogelijk. (Meer info volgt nog) Tot 
dan!!! 
 
Zondag 6 april (14u-17u) 
https://www.youtube.com/watch?v=Phnm0a_S8Tk  
Goh, wat gaan wij nu weer doen deze zondag? Om dat te ontdekken zal je naar de 
Chiro moeten komen, tot dan!! 
 
Zondag 13 april 
Nooooooooooooooooooooo, vandaag is het geen chiro 😭😭😭. Maarrrrr het is wel 
vakantieeee, wohooow! 🥳. Wij kijken enorm hard uit naar al jullie knotsgekke 
verhalen die jullie deze vakantie hebben meegemaakt!! 

 
Zondag 20 april 
 
Vandaag is het helaas weer geen Chiro 😢. Eet jullie niet 
ziek aan al die paaseitjes, zodat we er vanaf volgende week 
terug kunnen invliegen!!  
Vrolijk pasen lieve kwikjes! 🐰 
 
(Hopelijk heeft deze haas jullie eitjes niet verstopt 💩) 
 

Zondag 27 april (14u-17u) 
Wat maakt ons sterk? Teaaaamwerk!! Vandaag gaan we eens bewijzen hoe een 
sterk team wij wel niet zijn. Hiervoor hebben we natuurlijk ALLE kwikjes nodig, 
boodschap duidelijk? Dan zien we jullie zondag om 14u!! 
 
Zozo, dat was het alweer voor deze knotsgekke maanden. Maar niet getreurd want 

er komen nog 2 supertoffe maanden aan, wij kijken er alvast naar uit!! 
  

💚 Helene, Nel & Jits 💚 
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2011-2012 

Tippers 
Hey Tippertjes,  

Zozo, hier is die al de volgende Flits.  
Ligt het aan mij of gaat het niet normaal rap dit jaar?? 

Maar goed, zijn jullie klaar voor de volgende twee maanden?? 
Lees dan nu maar door.  
De Speciale opdracht is:  

Een groepsfoto maken om op het raam te hangen.  
2 maart  
Vandaag is het geen Chiro!! Geniet van het eerste weekend van de krokusvakantie! 
 
9 maart (12u30-17u) 
Spetter Spieter Spatter lekker in het water.  
Dat klopt we gaan zwemmen dus neem allemaal je zwemkledij, je handoek en 5 
euro mee! We verzamelen op Jochihe om 12u30 om dan samen te carpoolen. Om 
17u mogen jullie opgehaald worden aan de Sportoase in Deurne. Kijk ook zeker 
even in de beste ouders! 
 
14-16 maart  
Deze zondag is het geen Chiro want we gaan op WEEKEND!! Zie allemaal maar in 
het weekendboekje voor de juiste informatie!!  
 
23 maart (13u-14u) 
Haal je beste praatjes boven en de mooiste glimlach. We gaan deur aan deur om 
weer lekkere paaseitjes te verkopen! We verzamelen om 13u aan Jochihe. 
 
29 maart (13u30-...)(Abdij) 
Vandaag gaan we iets heel cool doen. Namelijk ons 80 jarige bestaan vieren  
met Jochihe. We verzamelen allemaal om 13u30 aan de Abdij van Hemiksem.  
Alle ouders en oud leiding mogen ook meekomen dus sprokkel ze maar bijeen.  
Na de leuke activiteit is er een zangstonde en eten we allemaal gezellig samen.  
 
30 maart  
Vandaag is het geen Chiro door ons leuke feestje gisteren 
 

 



 

 
 
 
6 april (13u-19u30) 
Vandaag blijven we niet hier dus zullen jullie allemaal met de fiets moeten komen. 
Waar we dan wel naar toe gaan blijft nog even een verrassing. Neem ook een 
centje mee want we gaan samen eten 
 
13 april  
Het is weer geen Chiro boee!! Maar rust goed uit om erna te kunnen knallen.  
 
20 april  
Geen Chiro vandaag geniet van het lange weekend!! 
 
27 april (10u-18u) 
Vandaag is het zover, we doen onze croqueslag, trommel dus iedereen op die je 
kent om te komen eten! We hebben een lange dag voor de boeg dus vergeet geen 
middageten mee te brengen en een drinkbusje!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AMAI dat waren weer 2 drukke  
maandjes op naar de volgende twee!! 
 
 

 

 



 

 
 

 



 

 



 

 
Heeey mijn allerliefste schatjes! Deze keer jammer genoeg ook geen filmpje 
(want jullie leidster heeft het heel erg druk momenteel :( ), maarrr dat wil niet 
zeggen dat de flits niet leuk is!!! Ready voor nog maar eens 2 maa3nden zot veel 
plezier! LETSGOOO 
 
2 maart  
Wij hebben net superhard op de quiz gewerkt, dus we verdienen een beetje rust 
vandaag. Geen chiroo! 
 
9 maart (12u30 tot 17u) 
Vandaag gaan we zwemmen!! Het is in een meeeega zot leuk zwembad dus kom 
allemaal maar gezellig meeee!! Vergeet geen 5 euro voor de inkom! Jullie worden 
om 12u30 op jochihe om te carpoolen (dus zorg er misschien voor dat je mama of 
papa kan rijden) en om 17u mogen jullie weer huiswaarts keren! 
 
14-15-16 maart 
Aaaahh nu zijn we op ons supermegaleukomgzocool weekenddd!! Meer info vind 
je in het weekendboekjeee! (Vergeet je ook niet in te schrijven e pipo’s) 
 
23 maart (13u (op Jochihe!) tot 17u) 
Wie Pasen zegt, zegt paaseieren en wie paaseieren zegt, zegt paaseislag!! Geef als 
aspipoepjes het goede voorbeeld en kom allemaal gezellig helpen xoxoxo 
 
ZATERDAG 29 maart (13u30 tot 20u) 
Jullie weten het of jullie weten het niet (het zou me sterk verbazen) maar: Chiro 
Klaasje en chiro jochihe zijn dit jaar jarig!! Ze worden 155 jaar oud!! Dat kunnen we 
niet onopgemerkt voorbij laten gaan, dus daarom gaan we dat vieren! Jullie 
worden om 13u30 aan de abdij verwacht en tegen 20u kunnen jullie met een volle 
maag terug naar huis! 
 
6 april (13u tot 19u30) 
Wat we vandaag gaan doen, blijft nog een verrassing hihihi. Het enige wat ik kan 
zeggen is dat je op tijd moet komen en zeker je fiets moet bij hebben 
muahahahaha… 
 

 



 

13 april en 20 april 
Jullie zijn nu lekker aan het genieten van een (hopelijk) zonnige paasvakantie, dus 
deze 2 zondagen is het geen chiro (ween ween) ik ga jullie heeeeeeel hard missen 
dus niet verschieten als ik ineens voor de deur sta voor een knuffel (nene dat was 
een mopje) 
 
27 april (14u tot 17u) 
Als ik aan de lente denk, denk ik aan leuke plantjes en bloemetjes! Daarom gaan 
we deze zondag onze eigen bloempotjes schilderen en er een leuk bloemetje in 
zaaien! Zo hebben jullie op jullie kamer binnen een paar weken hopelijk een 
bloemetje staan :)). 
 
ZO mijn allerliefste liefste aspipoepjes dat was het weer voor deze 2 maanden en 
jullie zullen het niet geloven, als deze 2 maanden gedaan zijn komt het LAATSTE 
filmpje van het jaar online (OMG), maar niet getreurd, eerst gaan we gezellig van 
deze 2 maanden genieten ;).  

Ik zieeeee jullie graag!! Dikke knuffels 
XXXXXXXXXXXX 

jullie favo leidster 
(PS: enjoy deze parel van mij in Hongarije op buitenlands kamp) 

 
 

 


