
De flits

Oktober - November



Beste ouders

Beste ouders,

In onze flits zullen jullie telkens het onderdeel “beste ouders” tegenkomen. In

dit rubriekje maken we plaats voor relevante informatie over onze chirowerking

en haar aanbod van activiteiten en evenementen.

We willen jullie er even op wijzen dat dit één van de communicatiemiddelen is

naar de ouders toe over algemenere chirozaken. Met andere woorden, we raden

jullie graag aan dit rubriekje in elke nieuwe flits even te lezen.

Wij wensen jullie veel leesplezier!

Chirofeest & fakkeltocht

24 november is het weer zover, dan gaat ons jaarlijks chirofeest door!

Aansluitend is er ook een fakkeltocht gepland, jullie zijn allemaal welkom vanaf

17u op Chiro Jochihe, daar zullen we dan samen genieten van een warm soepje?

en/ of drankje. Waarna we onze fakkel zullen aansteken en een gezellige

wandeling door Hemiksem zullen maken. Genieten jullie ook graag (nog) eens mee

van de Chirosfeer samen met jullie kind(eren)? Dan zien we jullie graag op 24

november!

Ouderwerving

Bij de huisbezoeken kregen jullie ook een briefje over ouderwerving. Hiermee

zouden we graag ouders aanspreken die graag een handje helpen bij onze

verbouwingen, voor allerlei verschillende zaken kunnen we wel hulp gebruiken.

Ook zetten we dit jaar graag in op een ondersteunende raad. Hiermee willen we

graag inzetten op de visie van jullie op de werking van de chiro en wat extra

helpende handen waar nodig. Ook sympathisanten mogen zich hier zeker voor

aanmelden, alle hulp is welkom! Zet jij je graag in voor (een van) deze dingen?

Dan vragen wij je je nummer door te geven via het briefje en dit af te geven aan

een leidster of het in onze chiro brievenbus te steken. Wij zullen dan jullie

nummers in een whatsapp groepje plaatsen waar verdere praktische info zal

worden gecommuniceerd.

Heb je het ouderbriefje niet gekregen en ben je wel geïnteresseerd of heb je

nog andere bijkomende vragen, spreek ons dan gerust aan!



t

Contact

Indien jullie nog vragen hebben over de inschrijvingen, uniformen, … of je bent

nieuw in de Chiro en wens je graag wat meer informatie, dan kan u contact

opnemen met onze groepsleiding.

Fleur Van Keilegom

0494 85.77.64

fleurvankeilegom111@gmail.com

Jits Goossens

0468 47.57.28

jitsg04@gmail.com

Of contacteer ons via ons e-mailadres: chiro.klaasje@gmail.com

mailto:fleurvankeilegom111@gmail.com
mailto:jitsg04@gmail.com
mailto:chiro.klaasje@gmail.com


Liedje van de maand Oktober

Wat is Chiro

refrein

Wat is …

…Chiro, nog meer dan spel

Een stuk van jezelf, ’t zit onder je

vel

Waar iedereen mee beweging maakt

Dat is chiro als je ’t mij vraagt

De lont in het kruitvat, de vlam in de pan

Het kriebelt, het tintelt, je voelt dat

het kan

Om samen te spelen, om samen te zijn

Zondag na zondag, dit chirorefrein (2X)

En zo wordt…

refrein

Spring op de kar met een lied en een

lach

Zo dekt deze lading onze chirovlag

Want vreemd wordt vriend en klein is

groot

In onze ploeg valt geeneen uit de boot

(2X)

En dan is…

refrein

De Chirodroom daar bouwen we aan

Soms wel eens vallen, dan weer opstaan

Met vriendschap , inzet en samenspel

Want iedereen is bij ons van tel (2X)

Daardoor is…

refrein



Liedje van de maand November

Olifantenlied

Eén olifant die ging eens op wandel

over het web van een grote dikke spin

en toen die zag, dat dat hem kon dragen

riep hij meteen nog een vriendje in de kring

Twee olifanten gingen eens op wandel

over het web van een grote dikke spin

en toen ze zagen, dat dat hen kon dragen

riepen ze meteen nog een vriendje in de kring

Drie olifanten gingen eens op wandel

over het web van een grote dikke spin

en toen ze zagen, dat dat hen kon dragen

riepen ze meteen nog een vriendje in de kring



2017, 2018, 2019
Lieve Lieve speelclubbers, jullie hebben er toch al een maandje opzitten en
wat is dat snel gegaan!! Wij zijn al helemaal klaar voor het nieuwe chirojaar.

Hier is de planning voor de komende twee maanden.

Nog even een beetje extra informatie over onze zondagen:
Het is de bedoeling dat de leden zelf een drinkbus met WATER meenemen, dit
liefst in een rugzakje voor als we op pad gaan. Er wordt ook elke keer een

vieruurtje voorzien, dus een eigen koek meegeven is zeker niet de bedoeling.
Mocht dit toch gebeuren, blijft de koek in de rugzak!

6 Oktober 14u-17u:
Iedereen weet toch dat teamwork het allerbelangrijkste is!? Vandaag gaan we jullie
samenwerking skills op de proef stellen met jullie eigen bouwwerk. Benieuwd wat we
gaan doen? Kom dan zeker naar de chiro om 14u!!!

13 Oktober 14u-17u:
Wij wisten natuurlijk al lang dat jullie super slim zijn, maar hebben jullie het in je om
een echte wetenschapper te worden? Dat zullen wij eens onderzoeken…

20 Oktober 14u-17u:
Wie is er sterker? Wie kan zijn land het best verdedigen? En wie kan het best de
ander zijn land veroveren? We zullen het vandaag te weten komen in ons Indianen
en Cowboys spel!! Benieuwd hoe we dit gaan doen? Kom dan zeker naar de chiro!

27 Oktober 14u-17u:
BOE!!!!!! Haha jullie zijn toch kei hard geschrokken hè? Vandaag gaan we
Halloween vieren en dit doen we natuurlijk verkleed. Doe vandaag je engste outfit
aan en maak iedereen maar lekker bang op de chiro vandaag.

3 November 14u-17u:
Smeer die beentjes maar al in want we gaan op tocht!!! Naar waar weten wij nog
niet, maar dat is geen probleem voor avonturiers zoals jullie. Hebben jullie er
evenveel zin in als wij? Kom dan zeker naar de chiro om 14u.



10 November 14u-17u:
Voor ons super-mega-fantastisch-leuke chirokamp hebben we natuurlijk ook centjes
nodig. Wij gaan vandaag koekenpotten verkopen dus doe maar de beste
stapschoenen aan en zet je mooiste glimlach op!

17 November 14u-17u:
Vandaag zijn wij niet alleen. Onze allerliefste aspirantjes komen ons vandaag
vergezellen met een super leuk spel. Zijn jullie ook benieuwd hoe zij dit gaan doen?
Dan zien wij jullie op de chiro om 14u.

24 November 14u-17u (20u):
Vandaag is het een belangrijke dag op Klaasje. Het is namelijk chirofeest en dit
vieren wij heel groots. Wij doen dit natuurlijk ook niet alleen, want vandaag mogen
jullie ook je beste vriend(in), je neef, je nicht, je broer, je zus, en wie je maar wilt
meenemen om gezellig samen te spelen en te vieren. Na de chiro is er ook een
supercoole fakkeltocht en kan je genieten van een soepje en een drankje. Iedereen
is welkom om de chiro te vieren, dus nodig maar uit wie je wilt!!!

WOW deze twee maanden zijn alweer voorbij gevlogen!! Maar niet getreurd het
chirojaar is nog lang niet voorbij en het wordt alleen nog beter!! “Wat?! Nog

beter? Dat gaat toch niet!” Dat gaat niet bestaat niet!! <3



Dag lieve kwiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiks
Zozo, we zijn al tot oktober geraakt! Klop Klop, wie is daar? Een hele leuke planning
voor oktober en november!! Zijn jullie er klaar voor? Natuurlijk zijn jullie er klaar voor!!

6 oktober (14u-17u)
Boeeeeeeeeeeeeee, ik ben Fons de boze eilandsgeest. Als jullie hier ooit nog weg
willen, zullen jullie samen moeten werken. Maar wel volgens mijn regels!
MWUAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH
Ga de uitdaging aan, of belandt in mijn soeppot als soepkwikketjes HEHE

13 oktober (14u-17u)
Bibediebabedieboe. Proefbuisjes, knotsgekke experimenten, ontplofte
haren, pratende konijnen, vieze drankjes, dat en meer op onze
chemiedag! Voel je het al borrelen? Kom dan al borrelend naar de
chiro, tot dan!!

20 oktober (14u-17u)
Schip ahoy piraatjes!

27 oktober (14u-17u)
Wij houden van Halloween! Maar nog meer van Halloween met een twist! Maar het
allermeest van Halloween met jullie erbij!! Kom in je griezeligste outfit en dan
griezelen we er op los!👻🎃🧟🧛

3 november (14-17u)
https://www.youtube.com/watch?v=d5e0gcvU2JA

10 november (14u-17u)
Smeer jullie verkoop beentjes maar al in, want wij gaan suuuuuper
lekkere DIY koekjes verkopen! Kom allemaal naar de chiro, want
hoe meer koekjes we verkopen, hoe meer koekjes we kunnen eten
op kamp. Jippieeeeeeeee!

https://www.youtube.com/watch?v=d5e0gcvU2JA


17 november (14u-17u)
Vandaag krijgen we hoogbezoek, neen het is niet de Sint, ook niet de Paus, zeker
niet Niels Destadsbader, ook niet Kabouter Plop, het zijn ook geen olifanten, het zijn
onze fantastische apsiranteeeeen!!!

24 november (14u-20u)
Vandaag is het ons jaarlijks chirofeest joepieeeeeeee!! Uiteraard is er ook weer een
supercoole fakkeltocht na de chirozondag! Neem jullie
ouders, nonkels, oma’s, vokkes, zusjes, broertjes, hondjes,
… mee voor een gezellige wandeling! (verdere info volgt
nog). Ook doen we vandaag onze vriendjesdag
woohooow, neem al jullie vriendjes mee zodat zij ook mee
kunnen genieten van de gezellige chirosfeer, iedereen is
welkom!!

Zo allerliefste Kwikjes, dit was het alweer voor oktober en november. Wat vliegt de
tijd als je je amuseert! Wij zien jullie graag terug in december voor nog meer chiro

pret, tot dan!!

XXX
jullie liefste, tofste, gekste, plezantste, grappigste, en ga zo maar door ;) leidsters



2011-2012

Tippers
Lieve Tippertjes,

Zo jullie weten nu eindelijk wie jullie leiding is WOOPWOOP!!
Nu kunnen we gewoon genieten van ons mega grave Chirojaar!!

Lees maar snel verder voor deze leuke 2 maanden.
De speciale opdracht voor deze twee maanden is om het Titolied te leren.

6 oktober (14u-17u)
Om ons helemaal voor te bereiden op het nieuwe chirojaar moeten we natuurlijk als
groep ook alles weten van elkaar en goed kunnen samenwerken. Dat betekent dat
we een teambuilding wel hard nodig hebben.

13 oktober (14u-17u)
Voor de verdere voorbereiding moeten we natuurlijk ook ons mooie dorpje kennen,
daarom spelen we een dorpsspel en dit doen we met de FIETS.

20 oktober (14u-17u)
Vandaag spelen we de PPQ. Als je wilt weten wat dit juist betekent kom dan zeker
naar de Chiro vandaag

27 oktober (14u-17u)
Dag Kandidaten,
Alle onderdelen moeten lukken anders kunnen jullie nooit de Homo Universalis
worden.



3 november (13u-17u)
We trekken er weer op uit met de Fiets. Deze keer gaan we naar de Schorre voor
het leuke Titospel. Zo leren we ook ineens de ander Tito’s kennen he. Neem zeker
een fluovestje en genoeg water mee. We verzamelen om 13u op de Chiro

10 november (14u-17u)
Het bos is toch een beetje onze tweede thuis dus waarom zouden we er dan niet
naartoe gaan??

17 november (14u-17u)
We have a special guest(s) today! Rara wie zouden het kunnen zijn??

24 november (14u-20u)
https://www.youtube.com/watch?v=l09xLFjZz9M
Zoals jullie al kunnen raden is het Christus Koning ofwel Chirofeest.
Het is ook Mega vriendjesdag dus neem zeker vriendinnetjes mee naar de chiro voor het
coole spel en zij mogen ook zeker blijven bij de fakkeltocht.
De mama, papa, broers, zussen, oma’s en opa’s zijn ook allemaal welkom!
Er is ook weer soep en een drankje voorzien.
Dit jaar is het te doen op Chiro Jochihe

Deze twee maanden zijn ook al om.
Maaaarrrrr hebben jullie het Titolied van buiten kunnen leren??

Dat is de belangrijkste vraag!
Ik hoop voor jullie van wel want anders volgt er een leuke opdracht.

Zie dus dat je het goed kent he!!
Leidster Maud xxx

https://www.youtube.com/watch?v=l09xLFjZz9M






https://youtu.be/rcHNBDSGLqA

https://youtu.be/rcHNBDSGLqA

