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September  

 

 



 

Beste ouders 

Beste ouders,​
 

In onze flits zullen jullie telkens het onderdeel “beste ouders” tegenkomen. In 

dit rubriekje maken we plaats voor relevante informatie over onze chirowerking 

en haar aanbod van activiteiten en evenementen. 

We willen jullie er even op wijzen dat dit één van de communicatiemiddelen is 

naar de ouders toe over algemenere chirozaken. Met andere woorden, we raden 

jullie graag aan dit rubriekje in elke nieuwe flits even te lezen.​
 

Wij wensen jullie veel leesplezier! 

Inschrijvingen 

Een nieuw chirojaar betekent natuurlijk ook inschrijvingen! Voor de Klaasjes die 

al bij ons in de chiro zitten, zal er zoals elk jaar weer een huisbezoek gepland 

worden met de leiding van de desbetreffende afdeling. Nieuwe leden kunnen al 

reeds worden ingeschreven op de openspelnamiddag bij de groepsleiding. Later 

in het jaar is er zeker nog de mogelijkheid om je dochter(s) in te schrijven, 

indien ze graag even komen proberen. Dit kan 3 keer, hierna vragen we om je 

dochter(s) al dan niet officieel in te schrijven. Indien hier nog verdere vragen 

rond zijn, kan je altijd contact opnemen met een van onze groepsleidsters! 

Openspelnamiddag  

7 september vindt onze jaarlijkse openspelnamiddag weer 

plaats op de abdij van Hemiksem! Dit jaar in het thema 

‘leger’. De leden kunnen hier genieten van heel veel spel & 

plezier. Ook vriendjes, vriendinnetjes, broertjes, zusjes, … 

die nog niet in de chiro zitten maar graag eens een keertje 

komen proberen zijn zeker welkom!! Aan de ouders hebben 

we natuurlijk ook gedacht, jullie kunnen komen genieten van 

een hapje en een drankje in ons Chirocafé terwijl jullie jullie 

kinderen kunnen zien genieten! Tot dan!! 

Overgangen 

14 september zullen de leidingsbekendmaking en de overgangen plaatsvinden. 

Voor de overgangen vragen we aan iedereen om kleren mee te nemen die vuil 

mogen worden. Ook vragen we om €2 mee te nemen voor een overheerlijke 

koffiekoek!  

Belangrijk: deze zondag zal van start gaan om 13u 



 

Nieuwe website 

Dit Chirojaar krijgt ook onze website een nieuwe make-over. Binnenkort zal je 

dus alle informatie terugvinden op onze nieuwe website. Doorheen het jaar 

zullen er nog enkele zaken aangepast worden aan deze website! Indien er vragen 

zijn over onze website, mag je ons hier altijd over contacteren! 

Volg ons op social media! 

Volg ons op ons instagram- en facebook account! Zo ben je zeker mee met alle 

nieuwe updates en krijg je leuke sfeerbeelden van onze chiro zondagen te zien! 

         Chiro Klaasje  

         chiroklaasje 

 

Contact 

Indien jullie nog vragen hebben over de inschrijvingen, uniformen, … of je bent 

nieuw in de Chiro en wens je graag wat meer informatie, dan kan u contact 

opnemen met onze groepsleiding. 

Jits Goossens​
0468 47.57.28  

jitsg04@gmail.com  

 

Nel Hadermann 

0476 87.24.70 

nellekehadermann@gmail.com  

 

Elien Ugau 

0474 16.42.21 

elientje.ugau@gmail.com  

​
Of contacteer ons via ons e-mailadres: chiro.klaasje@gmail.com  
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🎵Liedje van de maand September🎵 

Wat is Chiro? 

Wat is Chiro?  

 

Refrein: 

Wat is … 

…Chiro, nog meer dan spel 

Een stuk van jezelf, ’t zit onder je 

vel 

Waar iedereen mee beweging maakt 

Dat is chiro als je ’t mij vraagt 

 

De lont in het kruitvat, de vlam in de pan 

Het kriebelt, het tintelt, je voelt dat 

het kan 

Om samen te spelen, om samen te zijn 

Zondag na zondag, dit chirorefrein (2X) 

En zo wordt… 

Refrein 

Spring op de kar met een lied en een 

lach 

Zo dekt deze lading onze chirovlag 

Want vreemd wordt vriend en klein is 

groot 

In onze ploeg valt geeneen uit de boot 

(2X) 

En dan is… 

Refrein 

De Chirodroom daar bouwen we aan 

Soms wel eens vallen, dan weer opstaan 

Met vriendschap , inzet en samenspel 

Want iedereen is bij ons van tel (2X) 

Daardoor is… 

Refrein 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://chiro.be/sites/default/files/songs/Wat%20is%20Chiro__muziek.mp3


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
123…CHI 123…RO 123…CHIRO!!! Zijn jullie klaar om dit elke zondag mee te brullen???!!! 
Jullie leidsters alvast wel, maak jullie stembanden maar al klaar want het wordt een jaar vol  
brullen en gieren. We hebben super veel zin in dit super mega vette coole chiro jaar hopelijk 

jullie ook 💛 
Dikke kus van jullie tot nu toe nog onbekende leiding xxxx 

 
 
7 september (14u-17u) 
Jeeeej de eerste chirozondag van het jaar is hier, aaaahh. Hopelijk zien we 
jullie massaal aan de abdij van hemiksem om 14u. We gaan samen een 
heel groot spel spelen met iedereen, heeel leuk!!! 
Neem allemaal jullie vriendjes en familie mee, want met vele is het leuker dan 
alleen. We kijken er naar uit om jullie allemaal te zien!!! (ook al weten jullie nog 
niet wie we zijn🙊)  
Tot dan!!!  
 
14 september (13u-17u) 
Heyyy lieve speelclubbers vandaag is een heel belangrijke dag waaaaaaaaant 
jullie worden officieel speelclubbers wel pas na de overgang natuurlijk. Misschien 
nog wel leuker: jullie komen erachter wie jullie allerleukste nieuwe leiding gaat 
zijn. Zin in!!! We eten ook lekkere koffiekoeken dus vergeet zeker jullie €2  niet 
en natuurlijk kleren die vuil mogen worden zodat jullie lekker vuil kunnen zijn 
tijdens de overgang. 

 
21 september (14u-17u) 
Nu dat jullie weten wie dat we zijn, kan het echte chirojaar starten!!! 
Dit kan natuurlijk niet zonder ons leuke lokaal te pimpen. Neem dus 
allemaal jullie mooiste versiering mee zodat we het hele jaar door 
kunnen genieten van een geweldig lokaal. Tot op de chiro xoxo 

 
28 september (14u-17u) 
Vandaag spelen we ons eerste echte spel, we leren elkaar kennen op een echte chiro 
manier. Om te ontdekken wat we hiermee bedoelen moeten jullie allemaal aanwezig zijn!! 
We kijken er al naar uit!!  
 

Waaattt de eerste chiro maand is voorbij gevlogen! Gelukkig hebben we nog een heel 
chirojaar samen om onvergetelijke spelletjes te spelen en heeeel 
veeeeel plezier te maken. Dikke knuffel jullie geheime leiding xxx 
 



 

 
 

2016 - 2014 
whoeeep whoeeeep 🥳 

nieuw chirooojaaarrrrrrr wij hebben er alvast super veel zin in in een jaar waar we lachen, 
zot doen, leuke en coole spelen doen en dikke funnn hebben dus zet die zondag alvast dik 

in je agenda, want dit wil je écht niet missen.  
XXX, jullie (nu nog geheime) leiding 👀✨ 

 
7 september (14u - 17u) 
Joeepieeeee Openspelnamiddagggg 🥳! Eerste zondag van het Chirojaar en die 
starten we ineens met een knaller op de Abdij van Hemiksem waar het een 
namiddag wordt vol plezier, vreugde en waar we een super cool spel spelen 🤗 
Neem zeker familie en al jullie vriendjes en vriendinnetjes mee want samen 
spelen is nog altijd veeeeeel leuker  
En psst… wij, de leiding, kunnen al verklappen dat we er héél veel zin in hebben 
om jullie allemaal te zien. Maar… Deze zondag blijft het nog een geheimpje wie 
we zijn🤭🤫 
 
14 september (13u - 17u) 
Eindelijkkkkk is het zover, jullie komen te weten wie jullie leiding dit jaar wordt! 
Spannend, hé? 👀 We hebben er zelf al weken naar uitgekeken en kunnen 
niet wachten om ons aan jullie voor te stellen.  
Maar dat is nog niet alles… Er staat ook een overgang klaar waarbij we onze 
nieuwe leden verwelkomen jeeeeejjj! Vergeet zeker geen kleren mee te 
brengen die vuil mogen worden, want proper blijven is vandaag geen optie 
😉. Achteraf eten we nog allemaal samen koffiekoeken dus breng zeker 2 
euro mee zodat we allemaal samen kunnen smullen.  
 
21 september (14u - 17u) 
Nu we voltallig zijn whoeepwhoepp 🥳 kan het echt beginnen. Breng allemaal leukste, 
coolste en  zotste versiering mee voor het lokaal meer sfeer te geven 🎊 
 
 
28 september (14u - 17u)  
Vandaag gaan we elkaar echt leren kennen en testen we jullie geheugen met ons allereerste 
spel jeeej! 😝 Kom ontdekken wat we gaan doen en kom zekkerrr. Zien we jullie zondag? 
Xxx, jullie leiding ✨ 
 
En psssst hierbij is onze eerste Chiromaand al voorbij… Maar niet getreurd we hebben nog 

een heeeeeell chirojaar jieeepieeee wij hebben er al zinnn innnn! Xoxo jullie nu nog geheime 
leiding 🤭🤭🤗 



 

  

2013 - 2012  

Joepieeeeeeeeeeeee eindelijk is het nieuwe chirojaar daar! Weer een jaar vol met mega 
coole kei grave spelen, zotte momenten, lachbuien en duizenden herinneringen!!  

Neem hieronder al eens een kijkje wat we deze maand voor jullie in petto hebben😁 
Maaaaarrrr, de grootste vraag van dit chirojaar is natuurlijk… 

Wie oh wie zijn dit jaar de keicoole, megatoffe, zotte tipperleid(s)ter(s)?  
Weeeel, dat is natuurlijk nog een verrassing!!!  

(of toch niet??? → Tipper leiding '25-'26 ) 
 
7 september (14u-17u) 
Joepieeeee, het is weer werving tijd!!!  
Kom om 14u massaal naar de abdij voor oneindig veel plezier eeeen natuurlijk om 
alle fantastische Klaasjes terug te zien :))) Vriendjes en vriendinnetjes zijn natuurlijk 
ook super welkom!! Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! 
 
14 september (13u-17u) 
Vandaag is het eindelijk de dag, na weeeeken wachten vol spanning is het eindelijk zover! 
Vandaag komen jullie te weten wie jullie super toffe leiding wordt dit chirojaar, joepieeeeee!!! 
Ook verwelkomen wij vandaag de nieuwe Tippers, jeuuuuj!!! Neem dus zeker allemaal 
kleren mee die vuil mogen worden! Vergeet ook zeker geen €2 voor het lekkerste momentje 
van de dag! Tot dan lieve Tippers ❤️ 

 
21 september (14u-17u) 
Nu onze groep helemaal compleet is, moeten we er uiteraard ook voor zorgen dat ons 
lokaal tip top in orde is om er een knallend jaar van te maken! Neem gerust leuke 
spulletjes, vlaggetjes, posters, … mee om ons lokaal extra Tipper vibes te geven!!  
 
 

28 september (14u-17u) 
Hehe, alles is helemaal pico bello in orde voor het chirojaar officieel te kunnen starten.  
We hebben een keicool lokaal! Jullie weten eindelijk wie jullie fantastische leiding is! En last 
but zeker not least, we hebben een super leuke groep met allemaal geweldige Tippertjes 🥳 
Maar kennen jullie elkaar eigenlijk wel al goed? Dat willen jullie oh zo geweldige leiding 
vandaag weleens testen!! Hiervoor hebben we natuurlijk wel alle Tippers nodig! Tot dan!!  
 
Whaaaat wat een crazy maand is dit al geweest. Maar wij hebben super goed nieuws voor 

jullie… Er staan ons namelijk nog 11 van die knotsgekke maanden te wachten joepieeeeee!! 
Wij kunnen alvast niet wachten op alle avonturen die wij samen gaan beleven!! 

❤️ 126 780 570 345 446 236 678 Chirokusjes van jullie (nu nog) geheime leiding hihi ❤️ 
​ ↪​  

https://www.youtube.com/watch?v=dQw4w9WgXcQ


 

          

2011-2010 

Bibediebabbedie Boe!  
 

 

Zondag 7 september (14u-17u) 
Werving. aan de abdoezo (abdij).  Neem al je vrienden mee als je er hebt. :-)  
 

Zondag 14 september (13u-17u) 
Overgang + leiding bekendmaking. Neem vuile kleren mee en 2 euro AUB a drerrie.+ 
je laatste 4 breincellen, die ga je nodig hebben.  
 

Zondag 21 september (14u-17u) 
Heel leuk (tip10) spel. Of heel stom kan ook. Kies maar.  

 
Zondag 28 september (14u-17u) 
Lokaal knutsel. Feest. Inricht-spullen ofzo? Neem ze mee. jeej. 
 
 
 
​ rara wie is jullie leiding (wij/ ik weet het al, moe ha ha ha) 
 
tot snel, beebies xx 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2008-2009 

ASPIRANTEN   
Dag lieve Aspitjes,  

Wie we zijn houden we nog even geheim! 
Maar geen stress, jullie komen het snel genoeg te weten! 

 
Zondag 7 september (14u-17u) 
Vandaag is het Werving!! Dat wil zeggen dat we verzamelen 
 aan de Abdij! Je mag natuurlijk een vriendje, vriendinnetje, nichtje, neefje, zusje en 
broertje meenemen om er een knaller editie van te maken. En wie weet zie je mij 
daar ook ergens rondzwerven!!  
 
Zondag 14 september (13u-17u) 
OVERGANGTIJD!!  
Dit wil zeggen dat jullie vuile kleren moeten meenemen om jullie overgang te 
ondergaan moehahaha. Ook komen jullie vandaag te weten wie jullie leiding is 
spannend!!! Dus kom om 13u naar de CHIRO voor de echte leuke start van het chiro 
jaar. Vergeet ook geen 2 euro voor de lekkere versnapering!!  
 
Zondag 21 september (14u-17u)  
Aangezien we eindelijk zijn begonnen, moeten we ons lokaal natuurlijk pimpen in 
onze stijl. Ook moeten jullie je agenda meenemen zodat we wat dingetjes kunnen 
bespreken voor dit jaar.   
 
 
 
Zondag 28 september (14u-17u)  
Wat we gaan doen is nog even een verrassing. Wel moeten jullie je GSM meenemen 
om deze zondag door te komen! 
 
 

Dit is de eerste maand van ons kapot leuke jaar.  
We gaan er samen een knaller van maken dus hou je vast!  

Super dikke kussen,  
Jullie mysterieuze leiding  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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